Uit de nalatenschap van Henk Broer
Mooie aanwinsten voor onze bibliotheek

Sinds wij de beschikking hebben over een nieuw depot is er ruimte gekomen voor een
afdeling met boeken en documentatie over Wieringen. Deze ‘bibliotheek’ begint
geleidelijk aan vorm te krijgen en tot onze vreugde konden wij deze week een flinke
stapel aanwinsten verwelkomen.

Onlangs werd ik door Erik Wonders, de executeur van de nalatenschap van Henk Broer,
uitgenodigd om in de boekenkasten van Henk te kijken of er iets van onze gading bij was.
Het voelde ongemakkelijk om in zijn boekenkasten te snuffelen, maar Henk zou niets
liever gewild hebben dan dat zijn ‘Afdeling Wieringen’ naar Museum Jan Lont verhuisde.

Er zitten pareltjes tussen: wat te denken van de indrukwekkende Bosatlas van de
Wadden, of het monumentale werk van Jan Bank en Doeko Bosscher Omringd door
water. Verder zijn er vanzelfsprekend veel uitgaven van de Historische Vereniging, zoals
de twee delen Wieringen tijdens de oorlog en Winkels op Wieringen. Ook werden we De
Dijk van het Zuiderzeemuseum met prenten van J.H. Mastenbroek en Uit de Wieringer
historie van Joh. Oedzes rijker en natuurlijk het door hemzelf geschreven Met het oog op
de Hippolytuskerk, een raamvertelling, een typische Henk-woordspeling.

Ook zijn er recente boeken als de Wieringer Dijkgeschiedenis van Herman Lambooij,
Biografie van de Zuiderzee van Arie Kok, Zeven dieren bijten terug van Frank Westerman,
De Wadden van Mathijs Deen en Polderkoorts van Emiel Hakkenes. Verschillende
boeken over de Duitse kroonprins, zoals Wilhelm, een omstreden eilandgast ontbreken
natuurlijk niet en er zitten prachtige fotoboeken bij over Wieringen en enkele
kookboeken met recepten voor producten uit deze streek.

Al deze boeken en nog veel meer zullen binnenkort een mooie plek in ons museum
krijgen, want waar kun je je beter in de geschiedenis van Wieringen verdiepen dan in
Museum Jan Lont?
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